
Met het verschijnen van de zomer nieuwsbrief, sluiten we een roerige week in de Tweede
Kamer af, en een zwarte bladzijde voor de vluchtelingen die in Nederland verblijven. Want
wat is er gebeurd?

De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de woningwet van minister Faber.
Dat betekent o.a. dat statushouders geen prioriteit meer krijgen bij het toekennen van een
woning. Dat betekent in de praktijk dat ze geen huis meer kunnen krijgen, omdat er vele
Nederlanders met een lange inschrijftijd bovenaan de lijst staan. En met de huidige krapte
op de woningmarkt staan er geen tientallen maar honderden Nederlanders bovenaan.
Eigen volk eerst, en de AZC’s raken alleen maar nog meer verstopt. De duur van de
verblijfsvergunningen wordt tijdelijk en ingekort. Bestaanszekerheid in Nederland is voor
vluchtelingen met een verblijfsvergunning dus niet meer zeker, kan ik hier nog een nieuwe
toekomst opbouwen?

En als klap op de vuurpijl werden ongedocumenteerden illegaal verklaard en wordt het
strafbaar om deze mensen te helpen met onderdak, medische zorg en voedsel. En
daarmee dreigt het Wereldvrouwenhuis met haar opvang en begeleiding in het criminele
circuit terecht te komen.

De Tweede Kamer gaat toch nog de Raad van State om advies vragen op dit punt van de
illegaliteit, en de Eerste Kamer moet er ook nog mee instemmen, maar de dreun is er niet
minder om wat mij betreft. Hoe is dit mogelijk? In diezelfde week ziet de gemeente
Coevorden af van het huisvesten van veertien minderjarige vluchtelingen in vijf
rijtjeshuizen. Er waren zoveel protesten en rellen dat de burgemeester de veiligheid van de
jonge vluchtelingen niet kon garanderen, en dus viel het besluit dat ze niet langer welkom
zijn in Coevorden. Hoe is dit mogelijk?
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Maar er zijn ook tegen geluiden. Een onverwachte bondgenoot is de politie, die zich meteen
publiekelijk uitsprak tegen de strafbaarstelling illegaliteit. Meerdere publieksacties volgden,
en deze zomer zal gebruikt worden om gezamenlijk met anderen een tegenoffensief te
organiseren, en hopelijk lukt het ons een (ruime) meerderheid in de Eerste Kamer ervan te
overtuigen dat ze die asielwetten niet moeten goedkeuren.

Maar er gebeurden ook mooie dingen in diezelfde zwarte week. “Getuigen van Gaza” in
Nijmegen, heeft U ze gehoord? De namen van alle 64.000 slachtoffers in Gaza, die een voor
een werden voorgelezen op verschillende plaatsen in de stad de afgelopen week/weekend?
Vijf dagen lang, onafgebroken, door Nijmeegse burgers, naam voor naam, met leeftijd, heel
indrukwekkend. Trek de rode lijn, het motto van de landelijke demonstraties tegen het
geweld in Gaza, krijgt in Nijmegen vorm door een rood lint van 12 km, geknoopt door de
actievoerders van “getuigen van Gaza’.

Ja, de klap kwam hard aan deze week, en dreunt nog steeds door, maar het
Wereldvrouwenhuis krijgen ze niet klein, en wij blijven strijdbaar. We gaan alles op alles
zetten om die wetten in de Eerste Kamer van tafel te krijgen. En ondertussen blijven we
dagelijks het verschil maken voor de vrouwen die bij ons wonen. De veiligheid, de opvang,
samen werken aan perspektief, de noodzaak daarvan is weer eens keihard duidelijk
geworden.

Ik wens U alleen een fijne zomer toe, en hoop op uw steun want het zal een roerig najaar
worden.

Lenie Scholten, voorzitter



INTRODUCTIE NIEUW BESTUURSLID
 MARIANNE DEES

Als huisarts en als mens voel ik mij betrokken bij mensen voor wie gezondheid en
deelnemen aan de maatschappij niet vanzelfsprekend zijn. 

Naast huisarts ben ik ook wetenschappelijk onderzoekster. Die combinatie samen met
mijn betrokkenheid bij mensen die extra aandacht nodig hebben, opent deuren naar

onderzoek vanuit Pharos en het KWF. Onderzoek met én voor die vaak vergeten mensen.

Bij het Wereldvrouwenhuis ben ik vanaf de oprichting betrokken geweest. Vijf vrouwen
vonden bij mij een tijdelijk onderkomen na hun verblijf in het Wereldvrouwenhuis.

 Toen ik gevraagd werd om met mijn achtergrond als huisarts een bijdrage te leveren aan
het Wereldvrouwenhuis, hoefde ik daar niet eens over na te denken.

 Daar zet ik me graag voor in!
Marianne

Het komend jaar wordt een spannend jaar voor ons: weten we genoeg geld binnen te halen? 
De laatste jaren hadden we een aantal reserves opgebouwd, geld om het buitenwerk van onze huizen
te laten schilderen, een dure training voor vrijwilligers, maar beiden bleken niet nodig te zijn, en dus
kwam er geld vrij voor onze dagelijkse kosten. Nu moeten we ongeveer 45.000 euro binnenhalen,
bovenop de 18.000 euro van de gemeente voor onze huur. 

Op 17 januari kwam iemand van de Nijmeegse Rotaryclub op werkbezoek. In december hadden zij
een tassenveiling georganiseerd, waar wij ook een mooi bedrag van de opbrengst van kregen, en zij
waren ingegaan op onze uitnodiging om een keer op werkbezoek te komen. Op die manier proberen
we meer bekendheid en vooral maatschappelijk draagvlak in Nijmegen te krijgen voor ons werk en
onze doelgroep. Inmiddels kennen een aantal Nijmeegse fondsen ons en zo werden we verrast met
een gift van de Cellenbroeders. In februari hebben zij ook een werkbezoek gebracht aan het
Wereldvrouwenhuis. We onderzoeken nog een inspirerende publieksactie voor dit jaar om meer
Nijmegenaren te betrekken bij ons werk. Er zijn ook een aantal grotere fondsen aangeschreven, de
eerste reactie was positief, we mogen een uitgebreidere aanvraag indienen nadat de eerste
vooraanvraag positief is ontvangen. Kortom: het is een uitdaging die we met vertrouwen aangaan,
we houden jullie op de hoogte van onze vorderingen! 

Lenie Scholten
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Voor acht vrouwen een tijdelijk thuis

Het eerste halfjaar van 2025 hebben we acht vrouwen tijdelijke opvang geboden.
Daarnaast woont een oudere dame meer permanent in een kleine woning. De sfeer in huis
is over het algemeen goed. De vrouwen zijn leergierig en zeer gemotiveerd om de
Nederlandse taal te leren. Ze willen ook graag activiteiten ondernemen buiten het
Wereldvrouwenhuis. 

Een van de bewoonsters heeft mogen deelnemen aan het Radboud Welcomes
Newcomers programma. De universiteit biedt asielzoekers en nieuwkomers een prachtig
programma dat hen de mogelijkheid biedt om hun kennis te verbreden en zich voor te
bereiden op een studie. Echt een buitenkans. Een andere bewoonster volgde met veel
enthousiasme en inzet de taallessen bij STEP. Ondanks haar harde studie lukte het haar
helaas niet om ‘het examen’ voor een volgend taalniveau te halen.

Hoera, driemaal een status!

We hoorden van drie voormalige bewoonsters  dat ze een verblijfsstatus hebben
gekregen. Een van hen is een jonge vrouw uit West Afrika. Haar eerste asielaanvraag was
afgewezen omdat haar verhaal niet consistent zou zijn. Met behulp van vluchtelingenwerk
en een advocaat heeft zij in haar tweede asielprocedure na een beroep op de rechter
uiteindelijk gelukkig een vergunning gekregen. Ze woont nu met haar zoontje in een AZC
in afwachting op huisvesting. 
Een andere vrouw kreeg een vergunning voor verblijf bij de man waarmee ze inmiddels
was getrouwd. De derde vrouw kreeg een vergunning in Engeland.

Elke week gaan twee bewoonsters naar de
zelfoogstboerderij EetMeerbosch in Neerbosch
Oost. Ze oogsten dan samen met anderen
groenten voor de keuken van het Huis van
Compassie. 

Dit is onderdeel van het project 'Oogst, eet en
ontmoet' van het Huis van Compassie. De
vrouwen genieten van het werken in de tuin en de
leuke groep mensen. Ze mogen meestal ook nog
wat groente voor eigen gebruik meenemen.



-

Opvangplek

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die bereid zijn om tijdelijk gastvrijheid te verlenen aan
een vrouw die bij ons weg gaat. Begin dit jaar liet een echtpaar ons weten dat zij een
vrouw onderdak willen bieden. We hadden een heel fijn kennismakingsgesprek. Tot nu
was deze opvangplek voor geen van onze bewoonsters geschikt. Zo is het vanwege de
wat afgelegen ligging van het adres nodig dat de vrouw goed kan fietsen. Voor ons is het
fijn om enkele opvangadressen te hebben waar we een beroep op kunnen doen.

Het is heel hartverwarmend dat mensen dit willen doen!

Medewerkers van Yoast helpen

Zeven medewerkers van Yoast BV hebben eind maart geholpen met het werk in de tuin
van het Wereldvrouwenhuis. De wildgroei van braamstruiken is verwijderd, bomen en
struiken zijn gesnoeid en een omgevallen boom is in stukken gezaagd.
Yoast “is a company based in Wijchen. They create tools to help people improve their
website so that it ranks higher in the search engine results." Medewerkers van het bedrijf
mogen elk jaar een aantal uren betaald vrijwilligerswerk doen.

Ze schreven ons: ‘We would love to support the Wereldvrouwenhuis, as we think you are
doing important work to help empower women who are in very precarious positions, and
who are often left behind by mainstream women’s rights movements in Europe. ‘’
Wij waren heel erg blij met hun hulp. De hulp van Yoast inspireerde een aantal
vrijwilligsters om ook de handen uit de mouwen te steken. We hebben de overkapte
ruimte achter het huis opgeruimd en anders ingericht. Een groot verschil. De hulp van
Sander was onmisbaar om tuinafval en grof vuil af te voeren naar de DAR.

Het waren gezellige klussenmiddagen.  Samen werken is erg stimulerend!



De kaarten gingen als warme broodjes over de toonbank en waren binnen no-time
uitverkocht. We pasten maar net in de kapel van De Vrouwenschool, waar we ademloos
luisterden naar prachtige gedichten van Hava Guveli, die zichzelf begeleidde op de
cello. Gevolgd door een terugblik op ruim 40 jaar Vrouwenschool door Liesbeth van
Bakel, die hier zelf langere tijd woonde, en een zeer helder praatje van Susanne over het
Wereldvrouwenhuis en wat we doen.

Daarna waagden we ons in workshops aan borduren (stitch ‘n bitch), het maken van
tepelhoedjes, dragmakeup, wereldse rituelen, zingen en t-shirts bedrukken, bekeken we
de kunst aan de muur, en genoten we van de hapjes en de zon buiten.

Het was een creatieve en inspirerende middag, met allerlei ontmoetingen, in een fijne,
open sfeer. Ongetwijfeld heeft dat doorgewerkt in de opbrengst, die aan het einde van
de middag bekend werd gemaakt.

We waren blij verrast met de 725 euro die deze benefietviering heeft opgeleverd. Heel 
veel DANK aan De Vrouwenschool voor de goed georganiseerde, maar vooral
superfijne middag. En dankjewel aan de deelnemers voor hun bijdrage. Hiermee maken
we weer een beetje meer ruimte voor vrouwen die zich in een kwetsbare positie
bevinden in onze samenleving.

Meer weten over de Vrouwenschool en de ondernemers? 
Neem een kijkje op hun website!

FLINTA*
door Monika Scholten

Internationale vrouwendag werd dit jaar zeer uitbundig gevierd,
op heel veel plekken in Nederland. Op een van deze plekken ging
de opbrengst van de viering naar het Wereldvrouwenhuis. Dat
was bij De Vrouwenschool op de Dominicanenstraat in
Nijmegen. En daarom sloten Fiyin, Susanne en Monika bij deze
viering aan, uitgerust met informatiefolders, QR codes voor
donaties en diverse zelf vervaardigde creaties.

De middag werd georganiseerd door De Vrouwenschool en
stond in het teken van FLINTA* en het vieren van diversiteit. 

“Wij maken op deze dag expliciet ruimte voor mensen die in hun dagelijks leven
discriminatie ervaren door hun gender- en/of seksuele identiteit. FLINTA* in de
Vrouwenschool, weerspiegelt de diversiteit, het feminisme en activisme dat deze dag
volgens ons zou moeten kenmerken”, aldus de aankondiging.

https://vrouwenschool.nl/


Na 7 jaar heeft Margreet Kortmann afscheid  
genomen van het Wereldvrouwenhuis.  
Een mooi moment om terug te blikken op die periode.

Wat hielden je werkzaamheden in bij de start? 
Ik begon in 2017 met het ophalen van de wekelijkse levensmiddelen bij de Plus in Malden. Dat
kon van alles zijn, brood, groente, zuivelproducten, allemaal op of rond de einddatum, dus het
moest wel snel geconsumeerd worden. En als er dan weer brood of groente overbleef bracht ik
dat naar de kinderboerderij. Later konden we bij de voedselbank terecht en hebben we de Plus
hartelijk bedankt. 

Maar je bent steeds meer gaan doen voor het Wereldvrouwenhuis? 
Ja ik heb ook een korte periode taalles gegeven. Ik had moeite met de boekjes omdat ze volgens
mij niet erg aansloten bij de leefwereld van de vrouwen. En toen werd ik contactpersoon, ik heb
in totaal 5 of 6 vrouwen begeleid, en met sommigen heb ik nog steeds contact.  Je maakt wat
mee met die vrouwen. Hun verhalen, waar ze vandaan komen en wat ze allemaal mee gemaakt
hebben, dat maakt indruk. Een vrouw die ik begeleidde was zwanger. Ik ben bij de bevalling
geweest in het ziekenhuis, ik heb haar kindje toen aangegeven bij de gemeente, en vervolgens
werd ik gebeld door haar moeder uit Afrika die mij bedankte voor alle goede zorgen. Ik ben ook
wel eens bij een doop van een vrouw geweest, hier in Nijmegen, bij een Pinkstergemeente, dat
moment toen ze zich onder dompelde in het water, dat vergeet je niet meer. Dat was allemaal
heel bijzonder. Ik begeleidde vooral vrouwen uit west Afrika omdat ik goed Frans spreek. Maar
het was soms ook wel moeilijk met vrouwen, ik herinner me de brief die een vrouw kreeg van
haar vriend met een foto van een pistool. 
 
Wat vond je leuk aan het werk? 
Ik heb ontzettend veel geleerd, al die afkortingen, organisaties, wie doet wat. Maar ik ben
Nederland ook erg gaan waarderen, de gezondheidszorg met name en de gemeente Nijmegen,
die alles goed regelt zodat onze vrouwen de medische zorg krijgen die nodig is ook al zijn ze
illegaal en onverzekerd. Je gaat de krant ook anders lezen, artikelen die over asielbeleid gaan ga
je met meer aandacht lezen. 
Het was ook iedere keer weer afwachten hoe het onderling in huis met de vrouwen zou gaan. Het
mooiste om te zien was hoe de vrouwen in de 6 maanden dat ze bij ons waren meer
zelfvertrouwen kregen en hun weg vonden om verder te gaan.
In coronatijd hebben we met mijn hockeyclub mondkapjes genaaid, van heel diverse stofjes,
buiten in de open lucht, want binnen mocht toen niet, en de opbrengst was voor het
Wereldvrouwenhuis. 

Heb je nog tips voor het Wereldvrouwenhuis? 
Toen ik contactpersoon was hadden we een keer in de 2 maanden uitwisseling met elkaar, dat
was heel ondersteunend. En verder heb ik een training krachtwerk gevolgd, dat kan ik iedereen
ook aanraden. Goede ondersteuning van vrijwilligers, hou daar voldoende aandacht voor. 

Margreet, dank je wel voor alles wat je voor onze vrouwen gedaan hebt! En wie weet, zien we elkaar weer,
want jouw compassie met onze vrouwen is nog heel levend en voelbaar!

INTERVIEW OUD-VRIJWILLIGSTER 
MARGREET KORTMAN



Vrijwilligersavonden

De eerste vrijwilligersavond dit jaar ging over "Vrijwilliger
tussen afstand en nabijheid". Walter Vrijsen introduceerde
het thema. Bij te grote nabijheid loopt de begeleider risico
op uitval en kan de ander te afhankelijk worden. Bij te grote
afstandelijkheid dreigt de cliënt de dupe te worden. 

Al gauw kwamen vrijwilligers met vragen en opmerkingen.
Ook de zogenaamde reddersdriehoek kwam aan de orde.
De aanklager (je helpt me niet), de redder (ik wil je helpen)
en het slachtoffer. De rollen staan niet vast en kunnen
wisselen. Als de redder zich niet gewaardeerd voelt kan zij
de rol van slachtoffer aannemen of van aanklager. Het
slachtoffer dat zich niet geholpen voelt kan in de rol van
Aanklager schieten (ik dacht dat jij me zou helpen, maar je
helpt me niet).

Als alternatief noemt Vrijsen wat hij noemt de volwassen-
driehoek: Jezelf accepteren en kwetsbaar zijn, Behulpzaam
zijn maar alleen doen wat je afspreekt en geen
verantwoordelijkheid overnemen, Aandacht hebben en
vragen voor je eigen belangen en die van de ander. Het blijft
lastig om een goed evenwicht te houden tussen nabijheid
en afstand.

Riette Vonkeman van Vluchtelingenwerk legde tijdens een
volgende vrijwilligersavond de asielprocedure uit. Tijdens
hun verblijf in het Wereldvrouwenhuis bekijken we samen
met de bewoonster of er mogelijkheden zijn om legaal
verblijf in Nederland te verkrijgen. Hierbij is de hulp van
Vluchtelingenwerk onmisbaar. Riette is onze steun en
toeverlaat. Ze is betrokken bij de zoektocht naar juridische
mogelijkheden van bijna al onze bewoonsters.

We organiseerden ook een gezellige vrijwilligersavond waar
we samen hebben gegeten bij Blixem en gelachen tijdens
een pubquiz over het Wereldvrouwenhuis. Een mooie
manier om elkaar (nog beter) te leren kennen!



Sponsorloop Zevenheuvelen

Je kunt helpen op twee manieren:
Doneer wat je kunt missen – elke stap telt, elke euro helpt.
Loop met ons, deel deze actie met je netwerk en krijg een tshirt.

Bedrijven kunnen ons ook sponsoren. In ruil bieden we:
Een logo op ons hardloopshirt
Zichtbaarheid via socials en onze actiepagina
Een update na afloop met impact en foto's

Klik hier om mee te doen

Donatie van Books 4 Life

Books 4 life is sinds 2012 een tweedehandsboekenwinkel in
Nijmegen die haar opbrengsten doneert aan goede doelen. 

Dit jaar had onze penningmeester, Anoeshka Gehring, een
subsidie aanvraag ingediend bij hen, ter ondersteuning van
onze werkzaamheden. In februari kregen we het bericht dat
onze aanvraag positief ontvangen was, maar het bedrag liet
men nog even in het ongewisse. 

Op 18 maart is de winkel verhuisd van de Annastraat naar
de Kanunnik van de Putstraat 39 in Nijmegen
(Brakkenstein). Tijdens de opening van het nieuwe pand
werden ook de goede doelen voor de opbrengst van het jaar
2024 bekend gemaakt. Er werden maar liefst zes Nijmeegse
organisaties verrast met de mooie gift van 3000 euro!! 

Die zes initiatieven. zijn: stichting Zaare, Kledingbank Nijmegen, stichting vrienden van
Kibera, Voedselbank Nijmegen- over Betuwe, impact Direct en het Wereldvrouwenhuis
Mariam. 
Blij verrast hebben we de cheque in ontvangst genomen. En willen we iedereen aanraden een
kijkje te gaan nemen in de nieuwe winkel, een gezellige ontvangst en een grote mooie
collectie om in rond te struinen. 
En je helpt met iedere aankoop ook weer een mooi Nijmeegs initiatief!

In november rennen wij –Irene en Lenie– de Zevenheuvelenloop. Niet alleen voor de sport,
maar voor iets veel groters: een veilig thuis voor vrouwen die nergens anders terechtkunnen.
We hopen samen €3.500 op te halen voor de loop in november. Dat geld gaat rechtstreeks
naar het Wereldvrouwenhuis Nijmegen en wordt besteed aan onderdak, juridische hulp,
medische zorg en dagelijkse ondersteuning.

https://whydonate.com/nl/fundraising/zevenheuvelenloop-sponsor-actie-voor-vrouwen-zonder-verblijfsvergunning
https://whydonate.com/nl/fundraising/zevenheuvelenloop-sponsor-actie-voor-vrouwen-zonder-verblijfsvergunning


Wij wensen iedereenWij wensen iedereen

een mooie zomer toe!een mooie zomer toe!

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Inschrijving Kamer van Koophandel: 56257767

www.wereldvrouwenhuis.nl
info@wereldvrouwenhuis.nl
Bankrekening NL77INGB0006279869

Wil je meehelpen?

Het Wereldvrouwenhuis draait op vrijwilligers. Samen proberen we het verblijf van onze bewoonsters zo aangenaam mogelijk te
maken. We bieden een activiteitenprogramma met taalles, gezondheidsles en zo nodig fietsles.

We zijn nog op zoek naar een vrijwilligster die fietsles wil geven aan bewoonsters die nog niet (goed) kunnen fietsen. Ook voor het
beheer van onze fietsen kunnen we nog hulp gebruiken.
Veel bewoonsters houden van zingen, muziek en dansen. Een activiteit rond muziek en/of dans zou leuk en ontspannend zijn. Denk
je dat dit iets voor jou is? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Kijk voor de actuele vacatures op onze
website.
En natuurlijk zijn we ook heel blij met giften of sponsoracties.


